Christophe, Soepbar Sordo

Het is een mooie herfstdag, eind september. Ik kuier door de stad die haar bewoners graag hip en trendy noemen: Gent. En ze
hebben gelijk, die Gentenaren. Het ene na het andere bruisende winkeltje of ondernemende restauranthouder speelt in op wat
vandaag ‘hot’ is, wat ‘in’ is.

Ik krijg honger en mijn oog valt op Soepbar Sordo. Dat ik daar soep zal kunnen krijgen is wel duidelijk, en Sordo, dat is misschien
de naam van de eigenaar?

wanneer ik binnenkom, vallen me meteen twee dingen op: stilte en een hartelijke begroeting. Die begroeting is wat anders dan
anders: geen luide hallo, maar een vriendelijk gebaar. Ik ga zitten en kijk een beetje rond. Op een deur zie ik de letters W en C in
gebarentaal, en ik besef: dit is geen gewone Soepbar en Sordo is niet de naam van de eigenaar. Sordo is Spaans voor doof.

Eigenaar Christophe komt naar me toe en legt me uit wat ik te eten kan krijgen, hoe groot de porties zijn en wat die kosten. En dat
allemaal aan de hand van gebaren, mimiek en afbeeldingen. Al snel krijg ik een dampende kom voor mijn neus. De rustige stilte en
de smaak van mijn overheerlijke witloofsoep met appel geven me een warm gevoel, en dat probeer ik op mijn manier ook aan
Christophe duidelijk te maken. We raken aan de ‘praat.

Christophe was als vrijwilliger altijd erg actief in de horeca, en bijna altijd deed hij wat hij het het beste kan: soep maken. Hij vertelt:
“Werken met horende collega’s is als dove niet altijd even eenvoudig. Je bent niet altijd even snel mee als je collega’s omdat je
dingen minder snel oppikt.” Vrienden en veel lef brachten hem uiteindelijk tot het ondernemerschap.

Voor Christophe was het opstarten van een eigen zaak als dove persoon een belangrijk emanciperend traject: “Met Soepbar Sordo wil
ik zichtbaarheid geven aan de dovencultuur en tegelijk een ontmoetingsplaats cre€ren voor niet horende én horende mensen.
Bekijk het alsof je als toerist een restaurant binnenstapt in een land waar je de taal niet kent”

Eén jaar bestaat Soepbar Sordo nu. De zaak draait goed en Christophe heeft er al een nieuwe collega bij. Sordo past perfect in het
hippe Gentse plaatje: helemaal in &n inclusief. En de soepen? Daar word je gewoon stil van.

Warme groeten,

Luke

p.s. Je vindt Soepbar Sordo in de Lange Steenstraat 2 in Gent.
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